
genade door recht Diegenen die nieuw geestelijk leven voor de rechtvaardigmaking verdedigen, leren 
een nieuw genadeleven onder de veroordelende Noorderwind des Geestes, zonder 
kennis van Christus, onder de toorn Gods en vloek der wet onder een verbroken 
werkverbond. Zij verderven de Bijbelse leer der apostelen en doen de genade Gods 
door Zijn heilige recht teniet, want indien de rechtvaardigheid door de werkheilige 
verbeteringen der wet is, zo is dan Christus Jezus tevergeefs gestorven. Eén God den 
Heilige Geest met een tweeërlei geestelijke werking : Noorderwind en Zuiderwind.

Vermeng of verdraai deze werkingen nooit! Vraag eens aan een landbouwer hoe zijn 
gewassen gedijen, of vraag een visserman hoeveel vissen hij vangt, onder een koude 
dodende Noorderwind. Dit is geestelijk niet anders. De Noorderwind des Geestes 
doet het geweten ontwaken, overtuigd van zonden, ontgrond en ontbloot, en snijd af 
met een veroordelende dodende kracht. Over iemand die gestorven en begraven is, 
heeft de wet zijn zeggenschap verloren. De Zuiderwind des Geestes lijft in, vertroost 
en verblijd, en schenkt vrede met God, vergeving van zonden en een nieuw hart en 
leven uit Christus Jezus onder een genade verbond.  Dan is het oude leven onder de 
wet voorbijgegaan, in Hem is alles nieuw geworden. Zo dan, de Noorderwind des 
Geestes maakt de zonden levend, en de Zuiderwind des Heiligen Geestes maakt de 
zondaar levend, tussen beide werkingen ligt het badwater der wedergeboorte.

kruisdood en 
opstanding

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood 
gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, 
gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo 
ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een 
plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de 
gelijkmaking Zijner opstanding; dit wetende, dat onze oude mens met Hem 
gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer 
de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien 
wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen 
leven; wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood 
heerst niet meer over Hem. [Rom. 6 vers 3-9)
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Want de letter (der wet) doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6-9)
Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. (2 Kor. 5:17)
Die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest. (1 Petr. 3:18-21)

En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: 
Zie daar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij 
van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. (Hand. 8:36-37)

Zijnde met Hem begraven in den doop, in 
welken gij ook met Hem opgewekt zijt 
door het geloof der werking Gods, Die 
Hem uit de doden opgewekt heeft. (Kol. 
2:12-14)

Kan ook iemand het water weren, dat 
dezen niet gedoopt zouden worden, welke 
den Heiligen Geest ontvangen hebben, 
gelijk als ook wij? (Hand. 10:47-48)

Want die gestorven is, die is 
gerechtvaardigd van de zonde
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