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Wat moet het in de hel niet zijn, 
Een eeuw'ge wroeging, angst en pijn, 

Een eeuwig knagend naberouw, 
Omdat het was een zandgebouw, 
Daar hij op meende vast te staan, 

En zo de hemel in te gaan 
Maar ziet die pas en is niet goed, 

't Is niet verzegeld met Gods bloed. 

 

Genade is Christus enig deel. 
Die dat niet heeft, die heeft niet veel, 

Die 't heeft, heeft alles en genoeg. 
Schoon hij aan 't lijf geen kleed'ren droeg, 
Hij heeft een kleed, een schoon gewaad, 

Waarmeê hij rein voor Jezus staat, 
Een kleed, dat om zijn leden past, 
Waarmeê hij is de bruilofts gast, 

Als hij zal zitten bij het Lam, 
Met Jacob, Izaäk, Abraham. 

 

Ds. L.G.C. Ledeboer 

(Uit: " 's HEEREN wegen gehouden met een alles verbeurd 
hebbend zondaar", 1958) 

 


