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O wat zal dat zalig wezen 
Straks den Hemel in te gaan 
O wat zal dat zalig wezen 

Voor dien troon van God te staan 
 

O wat zal dat zalig wezen 
Als de ziel naar Boven gaat 
Godsgejuich zal eeuwig wezen 
Zoo als er geschreven staat 

 
O wat zal dat zalig wezen 
Aan de tavel van Gods Zoon 
Wat zullen zoete spijzen wezen 

Bij Lam in de midden van den troon 
 

En wat zullen de Engelen juigen 
Over zoo een zondig kind 

Daar zal eeuwig juigen wezen 
Dat God zoo een heeft bemint 

 
Moet hier nog een weinig lijden 
Zal mijn mond niet open doen 

Mag mij steeds in Hem verblijden 
Voor dat groote zielsrantsoen 

 
O wat zal dat zalig wezen 
In die zalen van Gods zoo 

Hoe wonder zal dat prijzen wezen 
Voor dien zaligen Hemeltroon 

 
O wat zal dat zalig wezen 
Zal altoos loven loven zijn 

Daar zal nooit geen kwelling wezen 
Ook geen vrees of smart noch pijn 

 


