
BedeBedeBedeBede    

Als de golven zich verheffen, 
Bruisend tegen 't scheepje slaan, 
Doe dan, Heere, mij beseffen 
Dat 'k alleen met U kan staan. 

 

Wil mij eigen kracht benemen. 
Die Uw ere van U rooft. 

Mij van eigen wil vervreemden, 
Die Uw heerschappij verdooft. 

 

Laat Uw liefde mij genezen, 
Sta uit vrije gunst mij bij. 

Ik heb voor geen kwaad te vrezen, 
Als ik U heb aan mijn zij. 

 

Wil, o dier'bre Jezus, komen. 
Wil woning nemen [in] mijn hart. 

Bewaar mijn ziel, bewaar mijn zinnen, 
Zo licht in satans strik verward. 

 

Ach, leer mij Uw wet beminnen, 
Bestuur mijn gangen, richt mijn pad. 
Dan kom ik eens de haven binnen. 
Die leidt tot d' eeuw'ge, veil'ge stad. 

 

Nicolaas Hendrik Beversluis 


