10 APRIL

Zaaien

Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.
Mattheiis 13:3b

LS een zaaier zaait, zo valt het zaad dat door hem
.Ageworpen wordt op het land. Het springt en stuit
dikwijls op de harde kluiten af en valt dan weer neer;
soms in goede aarde. Zo is het ook in het geestelijke als
de dienaren het Woord prediken en het geestelijke zaad
zaaien. Het stuit zo vaak af op de stenen harten van de
zondaren, vindt geen ingang in de grond en vliegt als het
ware de dienstknechten in het aangezicht. Doch bij ande-
ren vindt het goede aarde.

Paulus zegt: ‘De uitverkorenen hebben het verkregen en
de anderen zijn verhard geworden.” En wanneer dat zaad
dan gezaaid is en begint uit te schieten, zo groeit er ook
veel onkruid met het zaad op. Dat zal trachten het goe-
de zaad te verstikken. Een goede zaaier zal zoveel hem
mogelijk is het onkruid wieden. Dit is ook een plicht van
de geestelijke zaaiers om allerlei dwalingen en ketterijen
die met het graan opschieten te bestrijden. Dat onkruid
moet door de dienaren gezien en gekend worden, ja, het
moet door hen uitgerukt worden.

Als een zaaier het zaad gezaaid heeft, gaat hij dikwijls eens
kijken. En hij is dan blij als het opschiet, maar bedroefd
als het kwijnt. Zo is het ook in het geestelijke. Het is een
ware dienaar niet onverschillig hoe het met het zaad van
lﬁ:-: Z‘;‘;g}fl?eia; hij gepredikt heeft, afloopt. Hij is blij als

aar bedroefd wanneer het kwijnt.
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