
Voorafspraak: 

Psalm 73 

27 Want ziet, die verre van U zijn, zullen vergaan; Gij roeit uit, al wie van U afhoereert; 

28 Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere 
HEERE, om al Uw werken te vertellen. 

Kanttekening bij afhoereert: geestelijke hoererij of overspel bedrijft, iets anders liever hebbende 
dan U.  

Wie heeft u lief? Wat heeft u liever dan de HEERE? Uw boeken, godsdienst, werk, geld, 
dubbelleven, zonde, gezin, studerende kinderen, talenten, dominees? 

 Wat vroeg de Heere aan Petrus: Hebt gij Mij lief? Spreuken 8 zegt: Ik heb lief, die Mij liefhebben 
en H23: mijn zoon, geef Mij uw hart. Christus vat de Wet samen:  Gij zult de Heere, uw God, 
liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw 
verstand; en uw naaste als uzelf. De HEERE niet liefhebben, ís afhoereren. 

1 Korinthe 6 

10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, 
noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, 
geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. 

11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 
gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 

Galaten 5 

19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, 
ontuchtigheid, 

20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, 
ketterijen, 

21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk 
ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

Openbaring 21 

8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en 
tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt 
van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 

Jeremia 3 

1 Men zegt: Zo een man zijn huisvrouw verlaat, en zij gaat van hem, en wordt eens anderen mans, 
zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelve land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu 
hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de HEERE. 

 



Preekschets Hosea 1 

Vanavond gaan we kijken wat de HEERE doet in Hosea 1 met een afhoererend volk. 

Vers 1 

Hosea profeteerde tegelijk met Joël, Amos, Micha, Jona, Obadja en Jesaja. Hosea was 
de eerste die de ondergang van Israël voorspelde. Hosea heeft meer dan zestig jaar 
geprofeteerd. Vanaf de bloeitijd van het 10-stammenrijk tijdens Jerobeam II (terwijl toen 
het 2-stammenrijk arm en veracht was) tot en met de verwoesting van het 10-
stammenrijk. Zijn profetie was vooral: ontdekking van de zonde en de oordelen Gods 
afkondigen, omdat ze niet wilden horen naar Hem. 

Vers 2 

Aanschouwelijk onderwijs, een symbolische handeling, omdat de HEERE het zegt. 
Voorbeelden? 

• Jesaja zonder hoed en schoenen door Jeruzalem lopen en de aparte namen van 
zijn kinderen.  

• Jeremia met zijn gordel en het verbod om te trouwen.  
• Ezechiël die niet mag rouwen na het overlijden van zijn vrouw.  

Hosea met een hoer getrouwd? Twee soorten uitleg. 

1. Sommigen: nee, moet je figuurlijk lezen, anders niet betrouwbaar als profeet. 
2. Andere: ja. Verleden, heden, toekomst. Ik denk toekomst: met lichtzinnige vrouw, 

een uitgaanstype, een flirt, gemakkelijk te verleiden.  

Beeld van de HEERE met de Joden als Zijn uitverkoren volk. Dan klopt het beeld ook. 
Hosea trouwt haar op Gods bevel. Hij houdt van echt van haar, zodat hij ook van 
vergeven en verdragen. Priesters mochten dit niet doen.  

Het land hoereert ganselijk van achter den HEERE, dat is het doen van afgoderij, het 
heeft andere goden lief, het is het verlaten van de HEERE. Wie doen dat? Het hele land!  

Wat deden zij? 

Ze bedreven Kanaänitische natuurreligie die de fysieke en geestelijke wereld 
samenbrengt. De Baäldienst, maar ook de opgerichte beelden (heilige pilaren), 
wichelroedes (Hosea 4:12), illegale seksuele praktijken, tempelprostitutie, aanbidding 
van kalverenbeelden en de hoge plaatsen.  

Vers 3 

Gomer = bederf of voltooing. Diblaïm = twee vijgenkoeken; dubbele omhelzing; 
tweelingballen. Betekenis (Henry) = de zonde is de dochter van overvloed en ondergang 
is de dochter van het misbruik van overvloed. 



Vers 4 

Een zoon. Jizreël = verstrooiing of God zal zaaien. Jizreël was de naam van een 
vruchtbare vallei in Samaria en het een belangrijk centrum voor een van de paleizen van 
Achab (1 Koningen 21:1). Het bloed dat Jehu vergoten had, toen hij het huis van Achab 
vernietigde met de Baälaanbidders, keurde God goed (2 Koningen 10:30), maar Jehu 
deed het niet op de goede manier. Zondaars pakte hij aan, maar niet de zonde, want de 
kalverenaanbidding bleef. In Jizreël was Omri het sterkst en hij was met Achab een van 
de meest goddeloze koningen. Dáár gaat de HEERE straffen. Hij zal verstrooien, Hij zal 
zaaien. Het komt terug aan het eind van dit hoofdstuk. Ik zal het koninkrijk van het huis 
van Israël doen ophouden. Vervulling: na de dood van Zacharia, de laatste van het huis 
van Jehu, ging het 10-stammenrijk ten onder.  

2 Koningen 10 

25 En het geschiedde, als hij voleind had het brandoffer te doen, dat Jehu zeide tot de 
trawanten en tot de hoofdmannen: Komt in, slaat hen, dat niemand uitkome. En zij 
sloegen hen met de scherpte des zwaard; en de trawanten en hoofdmannen wierpen 
hen weg; daarna kwamen zij tot de stad in het huis van Baäl; 

26 En zij brachten de opgerichte beelden uit het huis van Baäl, en verbrandden ze. 

27 Zij braken ook het opgerichte beeld van Baäl af; daartoe braken zij het huis van Baäl 
af, en maakten dat tot heimelijke gemakken, tot op dezen dag. 

28 Alzo verdelgde Jehu Baäl uit Israël. 

29 Maar van de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed, na 
te volgen, week Jehu niet af, te weten, van de gouden kalveren, die te Beth-El en die te 
Dan waren. 

30 De HEERE dan zeide tot Jehu: Daarom dat gij welgedaan hebt, doende wat recht is in 
Mijn ogen, en hebt aan het huis van Achab gedaan, naar alles, wat in Mijn hart was, 
zullen u zonen tot het vierde gelid op den troon van Israël zitten. 

31 Maar Jehu nam niet waar te wandelen in de wet des HEEREN, des Gods van Israël, 
met zijn ganse hart; hij week niet van de zonden van Jerobeam, die Israël zondigen deed. 

Vers 5 

Het verbreken van de boog = het ten onder gaan van de macht. 

 Vers 6 

In vers 3c-5: het verlies van het koningschap en het verlies van het land als beeld van 
Jizreël. Nu komt het tweede kind.  



Een dochter. Lo-Ruchama = niet-bemind of niet-ontfermd. Gods geduld stopt een keer.  
Dit betekent het einde aan het tonen van genade. Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen 
over het huis Israëls, maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Het tweede en derde kind 
richten zich op Gods verbond. Genade bewijzen en vergeven horen bij elkaar (Exodus). 
Lo-Ruchama wijst op het einde van Gods toezegging om genadig te zijn. Waarom? Israël 
is te lang uitgegaan van Gods bereidheid te vergeven. Het was altijd: ja, Ik zal vergeven. 
Nu is het over: nee. Dit nee geldt voor het Noorden, voor Samaria, de 10 stammen. 

Vers 7 

Maar Juda zal Hij genadig zijn. Hij zal Juda genadig zijn, verlossen.  

Bewijs: ten tijde van Hizkia, toen ze werden belegerd door de Assyriërs en God een engel 
zond die een slachting aanrichtte in het leger in één nacht óf de bloei van het rijk tijdens 
het koningschap van Hizkia terwijl Samaria was verwoest en de 10 stammen al in 
ballingschap waren. Terwijl Samaria vertrouwde op hun boog (vers 5) werden zij 
vernietigd en Juda zag op Gods macht en dit bracht hun verlossing van diezelfde 
Assyriërs.  

Vers 8 

Het volk bekeerde zich niet, na het horen van Gods oordeel (Ik zal Mij over u niet 
ontfermen).  

Kind 1: verlies van het land/koninkrijk. Kind 2: verlies Goddelijke aanwezigheid.  

Vers 9 

Kind 3: verlies kindschap. Gomer baarde een zoon en noemde hem: Lo-Ammi = niet-
Mijn-volk. Dit is vervuld toen ze geheel is weggevoerd. Ze waren niet langer Zijn volk, er 
werden geen profeten meer tot hen gezonden. Het is de omkering van de 
verbondsbelofte: Ik zal uw God zijn en gij zult Mijn volk zijn is het nu Ik zal niet meer uw 
God zijn en gij zult niet meer Mijn volk zijn. Het volk heeft hun unieke identiteit verbeurd 
door het schenden van de verbondsbepalingen.  

Ziet u de lijn weer van verbond en huwelijk? Alleen verbreking toegestaan van het 
huwelijk door overspel, alleen verbreking van het verbond toegestaan door het 
schenden van de verbondsbepalingen. In die tijd was het verlaten van de echtgenoot het 
einde van onderhoud en veiligheid, ofwel de grootste crisis die je kunt indenken.  

Dat niet alleen. De ‘Ik ben’ openbaarde Zich in Exodus bij de roeping van Mozes bij de 
brandende braambos (Exodus 3:12). Doordat de HEERE de ‘Ik ben’ was, werd het volk uit 
Egypte gebracht én kwam Zijn Naam als Overwinnaar over de goden van Egypte in de 
Oude Wereld en dus op het wereldtoneel. Maar door niet meer hun God te zijn, zal ook 
de Naam van de God van Israël openbaar te schande worden gemaakt. 

 



Vers 10 

Gods belofte over de terugkeer en het herstel van Israël. God ontfermt Zich over hen in 
het midden Zijns toorns.  

Het is vervuld: 

• in de terugkeer uit de ballingschap en ze weer één volk werden,  
• bij de algemene bekering der Joden in het laatste der dagen,  
• in de oprichting van het Koninkrijk van Christus en de toebrenging van Jood en 

heiden. De dag van Jizreël zal groot zijn. Israël wordt Jizreël genoemd: het zaad 
van God. Dit zaad wordt in de aarde gezaaid en begraven, maar de dag zal groot 
zijn als de oogst komt.  

Het is dezelfde taal als in Genesis 22 en 32: als het zand der zee. Dus tijdens de uittocht 
de uittocht van Egypte heeft de HEERE die belofte voorlopig vervuld (Exodus 1:7 en 
Genesis 1:26-28 en 9:7). Een ander deel van de vervulling van de belofte was de 
verovering van Kanaän en de groei van het volk als natie (1 Koningen 4). De HEERE 
belooft hier dus eigenlijk dat de geschiedenis zich zal herhalen. Toen openbaarde Hij 
Zich als de IK BEN, nu is het voor het volk belangrijk om te horen dat Hij het verbond zal 
vernieuwen met die persoonlijke god Die Zichzelf als de IK BEN had geopenbaard.  

Hij neemt het initiatief om Israël een nieuwe identiteit te geven. In plaats van niet-Mijn-
volk nu kinderen des levenden Gods. Dat is nog dieper! Eerst: Mijn volk, en Zijn belofte: 
Mijn kinderen, Mijn zonen (en dochters). In plaats van kinderen der hoererij maakt Hij ze 
kinderen des levenden Gods. Hier resoneert 1 Koningen 17+18. Dáár ging het al over de 
Baäl versus de HEERE. Elía spreekt tot Achab en de weduwe van Zarfath en zegt: de 
HEERE, de God Die leeft (H17) en Obadja zegt tot Elía: de HEERE uw God leeft en Elía tot 
Achab: de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta. Baäl was een 
dode/stervende god van de Kanaänieten. Die onderging een jaarlijkse cyclus van leven 
en dood om seizoenregen te brengen.  

En dan nog wat. God noemt Zich hier El. El was de vader van Baäl. Dit doet de HEERE om 
te laten zien aan het volk Wie hier regeert: Hij regeert en sterft nooit! Denk aan Elía op de 
Karmel. Baäl zweeg, maar de God Israëls staat boven de afgod Baäl in elk opzicht. 

Hosea spreekt niet alleen over het koninkrijk van Israël, ook over de Kerk, die hersteld 
zou worden door een terugkeer, samengesteld uit zowel Joden als heidenen. Paulus zegt 
in Rom. 9:24-26:  

24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de 
heidenen. 

25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en 
die niet bemind was, Mijn beminde. 



26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, 
aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. 

Het getal van de kinderen van Israël zal zijn als het zand van de zee en: God zal Zijn Kerk 
uit alle hoeken verzamelen, zowel van de heidenen als van de Joden, wanneer de hele 
wereld zal denken dat het uitgestorven is. 

Vers 11 

Hier zien we vier zaken:  

a. De hereniging van Samaria en Juda. 
Nu komen de vruchten van Zijn belofte naar voren: het zal zijn/het zal 
geschieden. De IK ZAL Die spreekt. In vers 6-7 de scheiding van de stammen en 
hier de hereniging. Samaria werd verwoest door Assyrie en Juda werd tijdelijk 
bevrijd (bij Hizkia), toch ziet de HEERE verder en zullen ze samen vergaderd 
worden. Ofwel: de terugkeer uit de ballingschap. Maar wederom: deels. Want het 
was een minderheid die terugging en de wederkeer was oppervlakkig en 
onvruchtbaar (Nehemia 9:13).  

b. Het herstel van het Leiderschap. 
Hier staat dat het volk zich een enig Hoofd zal stellen. Geen koning maar een 
hoofd. In H3 staat dat een Davidische Koning zal zijn. Hoofd, meer á la Mozes.  

c. De terugkeer uit de ballingschap. 
En uit het land optrekken. Exodus 1:10. De angst van Farao dat ze zich zouden 
vermenigvuldigen en tegen hem zouden strijden en naar hun land zouden 
optrekken. Daar heeft het mee te maken. Uittocht, een nieuwe exodus. 

d. Van vervreemding naar verzoening. 
De tekenhandeling van drie kinderen keren terug, maar nu omgekeerd. 
De dag van Jizreël laat Gods belofte zien voor het ontelbaar volk: zal groot zijn. Hij 
zal verstrooien wordt Hij zal zaaien. 
Lo-Ammi wordt Ammi: Mijn volk. Lo-Ruchama wordt: Ruchama: ontfermd. 
Van kinderen der hoererij – door verzoening met God en met elkaar. Geen 
vijandschap meer tussen Samaria en Juda. Mijn volk, ontfermd. 

Hosea heeft het hier over de gehoorzaamheid van het geloof; want het is niet genoeg dat 
Christus als Koning gegeven wordt en over mensen aangesteld wordt, tenzij zij Hem ook 
als hun Koning omarmen en Hem met eerbied ontvangen. Wij leren nu dat wij, wanneer 
wij het evangelie geloven, Christus als onze Koning kiezen, als het ware door een 
vrijwillige toestemming.  

Toepassing: 

Kinderen der hoererijen. Bent u dat? 

We gaan de namen nog kort langs als toepassing: 



Jizreël 

Het gaat goed in uw leven. Gezin, bedrijf, werk, geld, materialen. Alles voor de wind, net 
als in de bloeitijd van het 10-stammenrijk. Wat ontbreekt u nog? 

Oh ja, u heeft met Jehu ook de Baäls weggedaan. Zeker! Die zonde ging er uit en die 
zonde. Uw leven werd anders, uw kleding, uw wandel, uw handel, uw praat, uw gewaad, 
uw gelaat, uw vrienden. Alles! Maar één ding ontbreekt u en daarom zit u hier en luistert 
u: mijn hart is niet anders geworden! Oh ja, de godsdienst van vandaag kan het met de 
zojuist genoemde dingen doen, daarmee geloven ze, gaan ze aan de dis, zijn ze 
‘bekeerd’. Maar u kunt dat niet geloven, want u weet dat u één ding nog mist, want ook al 
is alles anders, uw hart is hetzelfde gebleven. U bent als de eerste zoon van Hosea: 
Jizreël. 

U heeft dingen gedaan die goed waren in en voor de dienst des HEEREN, net als Jehu. 
Daar lag zelfs Gods goedkeuring op en die heeft u ook nog ervaren. Maar die 
boezemzonde hè, wel opgeruimd, maar deels gehoorzaamd, maar niet in alles. U bent 
als de eerste zoon van Hosea: Jizreël. 

Lo-Ruchama 

U heeft uitreddingen gehad in uw leven, u heeft de blijken van Gods algemene genade 
mogen ervaren. Er zijn ogenblikken geweest – en daar kan u over vertellen ook – dat de 
HEERE u beschermde, bewaarde, bijstond, uithielp. Misschien zelfs voor uitbrekende 
zonden. U kent zelfs helpende genade! Maar algemene genade en helpende genade is 
geen zaligmakende genade. Waar is het sterven aan de wet in uw leven? Waar is de 
openbaring van de Middelaar aan uw ziel? Met Hem gedood en met Hem opgestaan? 

Lo-Ammi 

De HEERE als God te mogen hebben en bij Zijn volk te mogen behoren, daar gaat het u 
om toch? Maar zitten er hier nog die met alles wat ze hebben zich een Lo-Ammi weten? 
Die niet anders durven concluderen dan een afhoererend volk te zijn in plaats van Zijn 
volk, Gods volk. Ik heb een boodschap voor u en dat zijn vooral Bijbelteksten: 

Jeremia 3 

1 Men zegt: Zo een man zijn huisvrouw verlaat, en zij gaat van hem, en wordt eens 
anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelve land niet grotelijks 
ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder 
tot Mij, spreekt de HEERE. 

 

O kus toch de Zoon, zoek Hem te vinden, zie dan Zijn kleed aan te raken, opdat ge van 
die onreinheid genezen zou worden. Roep Hem na met die blinde mannen aan de weg: 
Gij Zone Davids, ontferm u mijner!  


