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Zeven jaar na onze bijeenkomsten in Leersum mochten we wederom een plekje op de Veluwe vinden 
nabij Barneveld om het Woord God met elkaar te overdenken. Hoewel het hier op aarde alles 
onvolmaakt en slechts ten dele is, was het een eenvoudig mooi begin. Met name als je als een 
kerkelijke zwerver vaak thuis kerkdiensten moet ontberen vanwege de verscheidenheid van leer, mag 
ik persoonlijk vaak genieten met name van de psalmsamenzang, waarin menigmaal de hartstochten 
der Kerk liggen besloten. We hebben op deze avond in alle eenvoudigheid geprobeerd te spreken over 
de typologische beelden die in Exodus 12 geestelijk liggen verborgen. Zoals het paaslam een beeld, 
type en heenwassing was van het Lamme Gods dat de zonden der wereld weg heeft gedragen, evenzo 
was het bondsvolk Israël een afschijnsel van het geestelijk verkoren Israël dat eenmaal zalig worden 
zou. Hoewel de meesten van dit aardse bondsvolk Israël door ongeloof verloren zijn gegaan, zijn ze 
als geheel volk toch door bloed en water door God verlost uit het diensthuis van Egypteland. Geen 
klauw van dit volk is in die ijzeroven achtergebleven. Het door God ingestelde nieuwjaar was in de 
maand dat Hij hen door bloed en water heeft willen verlossen. De maand Abib of Nissan viel 
halverwege de maand maart, dit was het begin van het voorjaar waarin alle nieuw leven begon te 
wassen, te spruiten en te bloeien. Het begin van het nieuwe leven begin met een verlossing door 
bloed en water, het vergoten bloed van het geslachte paaslam en water des Geestes tot vernieuwing 
in de wolkolom, hetgeen een beeld was van de verworven Geest van de Heere Jezus Christus, die in 
de volheid des tijd tijdens Pinksteren was uitgestort. Waarvan de apostel in Rom.8:9 betuigt: Maar zo 
iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. Velen in onze dagen hebben het 
vlees van het paaslam rauw gegeten, hetgeen nadrukkelijk door God was verboden. Aan Israels 
verlossing gingen tien oordelen, gerichten of plagen aan vooraf, hetgeen een beeld is van de dodende 
Noorderwind des Geestes. Middels het eerste oordeel werd de levensader van Egypteland stinkende 
gemaakt, ruikend naar bloed. We noemden hierbij in overdrachtelijke zin het eerste oordeel dat 
Christus bracht over het leven van de rijke jongeling die met de werken der wet (zijn eerste man) tot 
Hem kwam, met de vraag: Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven….waarop Christus hem de 
wet preekte….wat staat in de wet geschreven. De jongeling had deze wet niet verbroken, maar vanaf 
zijn kindse jonge dagen netjes onderhouden, waardoor Christus geen betekenis voor hem kon zijn. 
Uiteindelijk maakt Christus de levensader in zijn bestaan stinkende door hem te zeggen; zo gij dan 
volmaakt wilt zijn, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen en volg Mij, waarop deze rijke 
jongeling bedroefd heenging. Na slechts één plaag, gericht of oordeel was het in zijn leven gedaan. 
Hij kon het de apostel niet nazeggen; de wet die mij ten leven was, is mij ten dood bevonden….want 
deze wet was hem nog immer ten leven. En zo zijn er ook velen in onze dagen die roemen op hun 
nette kerkgang en keurige kerkelijke leven, ze zijn in een christelijk nest geboren en derhalve gedoopt, 
onderwezen in de leer en vervolgens belijdenis gedaan, en hebben er naar hun beste weten en 
bedoelingen altijd netjes naar geleefd. En als God er niet aan te pas komt zullen ze met hun hele nette 
schijnvrome bestaan straks voor eeuwig omkomen. De doodschuldig bevonden hoeren en tollenaren 
zullen hen voorgaan en mede helpen veroordelen. En zo volgden er nog acht gerichten de God over 
het diensthuis bracht, opdat Zijn volk ongelukkig zou worden en naar een andere heerschappij zou 
gaan verlangen en uitzien. Tussen het negende en tiende gericht bracht God een ontzaggelijke 
duisternis over gans Egypteland, waarbij Zijn volk een heenwijzing kreeg naar het paaslam dat 
geslacht, gebraden en gegeten moest worden met bittere saus en ongezuurde broden, in de nacht 
dat God het dodelijke verderf over alle eerstgeboren van het diensthuis brengen zou. God verbood 
het rauw eten van het vlees van het geslachte paaslam, hetgeen de dwaze maagden gedaan hebben. 
Een ziel kan Christus Jezus op zijn tong hebben gehad, verlicht geweest, de hemelse gave geproefd 



en gesmaakt hebben, en evenwel toch nooit gegeten hebben waardoor hij nooit met Hem is verenigd 
geworden. In dit diensthuis was door middel van kwaadaardige ophitsing des satans de boze Farao 
en zijn drijvers aangezet tot de doding en uitroeiing van alle kleine Israëlische pasgeboren jongetjes 
(zaaddragers) die in Nijl geworpen moesten worden, een dodelijke aanslag gepleegd op het beloofde 
Vrouwenzaad dat het volk Israël als zijnde de bedding van het Heil in haar schoot droeg. Het was een 
dodelijke aanslag op de Eerstgeboren Zoon des Vaders, de Heere Jezus Christus, waardoor God Zijn 
dodelijke wraak over alle eerstgeborenen, onder mens en dier, in het diensthuis kwam te vergelden. 
En allen die niet achter het bloed (borgtochtelijke tussentreding) van het geslachte paaslam waren 
geborgen deed het dodelijke verderf zijn intrede, opdat de zonen der dienstbaren geenszins zouden 
erven met de zonen die uit de vrije (Sara) geboren waren.  

Er liggen zo ontzaggelijk veel mooie beelden in dit hoofdstuk ter overdenking. We hebben slechts de 
grote lijnen eenvoudig proberen voor te stellen en enkele typologische beelden aangestipt. Het hele 
oude testament staat vol over de plaatsbekledende offerdienst hetgeen een beeld en afschijnsel was 
van het ene grote volmaakte Offer dat de beloofde Messias der Schriften op Golgotha’s kruisheuvel 
zou volbrengen. Wat een ernstige boodschap voor hen die nog immer denken zonder de toepassing 
van dit reinigende bloed en de verenigende kennis van de Heere Jezus Christus straks in vrede denken 
te kunnen sterven. Ongeveer 15 jaar geleden bepaalde God mij bij deze beelden, waardoor Hij mij 
door middel van dit Woord aanvankelijk uit de dwalingen begon te verlossen. Velen blijven inzake de 
voorstelling van deze typologische beelden helaas het aardse met het geestelijke vermengen, 
anderen weigeren in deze uitleg met vele geestelijke beelden mee te gaan uit vrees met de 
kinderdoop die volgens hen in plaats van de besnijdenis kwam niet uit te komen. We hebben ook nog 
iets over de besnijdenis proberen te zeggen. Hierbij mogen we naar mijn bescheiden mening wel 
stellen dat de geestelijke besnijdenis in plaats van de lijfelijke besnijdenis is gekomen, waarna de 
doorgang door de rode zee (de doop) volgde. In deze zin des Woords was de doorgang door de rode 
zee (de doop) de toegang tot het hemels brood in de woestijn. In de woestijn kreeg het volk Israël een 
leven in vrijheid, hoefde nooit meer te werken, elke dag manna eten en water drinken uit de steenrots. 
Aan de voet van de berg Sinaï ontving dit volk een vervulde wet in Christus Jezus, ik spreek nog steeds 
vanuit een beeldende zin, want de stenen tafelen der wet moesten in de ark des verbonds worden 
gelegd. De gehele dienst der ceremoniën was een afschijnsel van de heerschappij des evangeliums. 
Middels de tabernakeldienst heeft God Zijn bondsvolk Israël nader onderwezen in haar verlossing 
door bloed en water. In de voorhof stond het koperen brandofferaltaar waar het plaatsbekledend 
offerdier aan de noordzijde van het altaar moest worden geslacht waarbij het bloed vloeide. 
Daarachter stond het koperen wasvat met water gevuld, hetgeen zag op het water des Geestes tot 
vernieuwing. Bloed en water in de voorhof des tabernakels waren de toegang tot het brood des 
hemels (de toonbroden in het heilige) versta dit op geestelijke wijze vanuit Joh.6:33-35, maar het 
verzoenende bloed en water des levens tot vernieuwing waren ook de toegang tot de Menorah, de 
zevenarmige kandelaar met de olie tussen de zeven armen hetgeen een beeld en afschijnsel was van 
de geestelijke bediening van het Heilige Evangelie door de Heilige Geest. Wanneer iemand met 
vrucht van dit brood mocht eten en met vrucht en onder de verstroostingen des Evangeliums mocht 
verkeren, was er aanbidding tot God in de ziel…waarvan het wierookvat een afschijnsel was. Mijn 
oudste zoon merkte na afloop op dat ik misschien wel vijf of zes preken over deze veelheid van stof 
had kunnen houden. Misschien mag dit in de komende avonden met Gods hulp nog verder worden 
besproken en uitgewerkt. Ik heb voor alsnog eerst de grote lijnen willen tekenen, hoedanig wij het 
Woord Gods op geestelijke wijze dienen te verstaan. Ik heb dit naar mijn bescheiden mening niet in 
tegenspraak gedaan met de leerbrieven der apostelen, integendeel, ik heb het juist in aansluiting 



daarop proberen te verwoorden. Oordeel en luister zelf, het gaat niet om mij, maar ik hoop dat dit 
fundamentele Schriftgedeelte mag overhouden als een kompas in uw kerkelijke leven. Waar vanuit u 
zal mogen opmerken of u onder een prediking van Waarheid of een leugenleer verkeerd. Voor mij is 
het in mijn leven tot grote onderwijzing en vertroosting geweest. Zoals het in het aardse bij het aardse 
bondsvolk Israël is gegaan, zo gaat het op geestelijke wijze bij het geestelijke verkoren Israël dat straks 
in Christus Jezus de eeuwige zaligheid zaligheid zal beërven. Zonder bloedstorting is er geen 
vergeving! Laat u niet misleiden of bedriegen door leraren die zeggen dat de vergeving der zonden een 
nadere weldaad is. Maarten Luther zei dat het daarmee begint, de kerk valt of staat immers met dit 
belangrijkste leerstuk. 

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen? 
En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, 
tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, 
de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak, 
dat de dood des testamentmakers tussen kome; Want een testament is vast in de doden, dewijl het 
nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. (Hebr.9:14-17) 

We mochten met ongeveer 25 zielen bijeen komen. Ondanks dat ik besef dat de leugenleringen beter 
verkopen en afname hebben dan de prediking van wet en evangelie, viel het mij nog rijkelijk mee. De 
Heere heeft ons nog willen doorhelpen en zal ermee doen wat Hem behaagt. Er waren tijdens de 
pauze en na afloop onderling nog mooie gesprekken. Een man merkte mij op door te zeggen: hetgeen 
hier vanuit het Woord als noodzaak wordt verkondigd, wordt bij ons als nadere weldaad uitgelegd en 
voorgesteld. Het is mijn wens en bede dat dit eenvoudige onderwijs middels geroepen oefenaren die 
hierover niet meer kunnen en durven zwijgen tot rijke zegen mag zijn. Dat het mocht wezen als een 
olievlek die zich steeds verder en verder in ons arm vaderland zal uitbreiden. Er zijn slechts twee 
wegen, we zullen onder dit Woord moeten sterven waarbij Christus Jezus ons leven wordt, of ervan 
wegvluchten. Ik wenste dat u spoedig uw zondige bestaan voor God mag afleggen, in en door een 
weg van recht en gerechtigheid, opdat u straks niet voor eeuwig zult omkomen onder het eeuwig 
durende dodelijke gericht dat God over uw ziel zal uitstorten. Het stellen van de vragen was geen 
succes, het meeste daarvan heb ik weggelaten, alles is wel oorbaar maar alles is niet even stichtelijk 
om te horen. Voortaan liever voor aanvang of na afloop schriftelijk bij ons indienen. De gehouden 
collecte tot hulp en steunbetuiging voor de vervolgde christenen op deze aarde heeft 172,00 EUR 
opgebracht, waarvoor wij u na den Heere hartelijk dankzeggen. Middels een schakeltje in het 
Refdagblad en via onze website zullen wij de volgende bezinningsavond, zo de Heere het wil en wij 
leven, een week tevoren aankondigen. De volgende bijeenkomst is op DV dinsdagavond 18 juni. 

 

Hartelijke groet, D.J. Kleen   

Tel - whatsapp:  0653 785 106 

Email :  dkleenp@kliksafe.nl 

 

 

 



 


