
Kort verslag van de bezinningsavond op 16-07-2024 in wijkgebouw De Akker, in De Glind 

Afgelopen dinsdagavond mochten we wederom met een klein groepje mensen in de buurt van 
Barneveld psalmen zingen, met elkaar bidden, en al mediterend op eenvoudige wijze Gods Woord 
overdenken. De eerste keer dat we hier spraken ging over Israëls verlossing uit het diensthuis van 
Egypteland door bloed en water. Het bloed van het tussentredende geslachte paaslam zag op de 
beloofde Messias der Schriften, en het water in de uitleidende wolkkolom was een beeld van de 
verworven Geest van de Heere Jezus Christus, versta vanuit Rom. 8:9. Zoals het geslachte 
paaslam een geestelijk een typologisch beeld was van de Heere Jezus Christus die als het 
Meerdere Lamme Gods in de volheid des tijds op Golgotha’s kruisheuvel borgtochtelijk en 
tussentreden werd geslacht, alzo was het aardse bondsvolk Israël een typologisch beeld van het 
geestelijke verkoren Israël wat eenmaal zalig worden zou, vergaderd uit Jood en heiden.  

Ditmaal probeerden we een eenvoudige schets te tekenen inzake de Bijbelse opbouw en lijnen 
van de leerstukken in de Heidelberger Catechismus, aan de hand van paralellen inzake Israëls 
verlossing uit het diensthuis van Egypteland, hetgeen we niet als een standelijke heilsweg maar 
als een stondelijke heilsleer dienen te verstaan. De inhoud staat kernachtig verwoord middels 
vraag en antwoord van HC zondag 1 :  Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 

Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns 
getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden 
volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat 
zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan; ja ook, dat mij alle ding 
tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven 
verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.     

Vervolgens rijst dan deze volgende vraag: hoe kom ik daar, of hoe heeft u deze zaak verkregen? 

Antwoord: 

Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn.  

Door de wet is de kennis der zonden, die het geweten in een ontwaakte zondaar doet ontwaken. 
God bracht Zijn oordelen en onrust over gans Egypteland, zeggende: Laat Mijn volk uittrekken!  
Volgens Gal.3:21 is het niet meer mogelijk dat de Noorderwind des Geestes een zondaar door de 
overtuigingen en eis van Gods heilige wet kan levend maken. Want, de wet die mij ten leven was 
in Adam, is mij door zijn zondeval (en mijn val) krachtens toerekening ten dood bevonden. Deze 
wet die de mens in Adam voor de val zegende ten leven, vervloekt de boze werken van mijn zondige 
vlees nu ten dode. De Noorderwind des Geestes ontdekt en de Zuiderwind bedekt, en tussen deze 
twee werkingen ligt het badwater der wedergeboorte waarin een veroordeelde zondaar zijn 
bestaan verliest voor God en een nieuw leven in en door het geloof in Jezus Christus terug krijgt. 
Het oude leven onder de geselslagen van een veroordelende en dodende wet is dan voorbij, ziet, 
in Hem is het alles nieuw geworden. Hoewel dit eenvoudig en naar het Woord is te verklaren, wordt 
dit menigmaal valselijk uitgelegd middels een verdraaiing of verdiabolisering van het Goddelijke 
Woord. Waardoor men al spoedig een valselijk woord naar de mens begint te spreken. Maar ik 
maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens, 
Gal.1:11. Want zo redeneert men dan zeer valselijk op misleidende wijze: heeft dan een dood 
mens ook last van zijn bedreven zonden? Gaat een dood mens dan ook gebukt onder een last van 
ondragelijke hemelhoge schuld? Kan een dood mens dan ook de veroordelingen in zijn geweten 
gevoelen en horen? Zondag aan zondag worden hiermee duizenden zielen door misleid voor de 
eeuwigheid. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods (tegen het evengelie) ??  Dat zij verre; want 
indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de 
rechtvaardigheid uit de wet zijn, Gal.3:21. Onthoud dit voor de rest van uw verder leven!! De 
overtuigingen der wet hebben geen ten leven, maar ten dode opdat Christus Jezus uw leve worde. 
Want uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, uw vrucht worde na uw verlossing uit Hem 
gevonden. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, (door 



verwerving en toepassing middels de geestelijke doop in Zijn kruisdood en opstanding) opdat gij 
zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode 
vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, 
die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen, Rom.7:4-6.   

Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde…lees de inhoud van HC zondag 5 + 6 

Hier probeerde ik het verschil tussen de instelling en viering van het geestelijke pascha voor te 
schilderen, vanuit Ex.12:1-14. Bij de instelling van het pascha werd Israël vanuit het diensthuis 
een weg getoond tot ontkoming van het dodelijk verderf dat God over gans Egypteland zekerlijk 
brengen zou. Bedenk goed dat een heenwijzing nog geen openbaring is. Want, bij de viering van 
het pascha is het paaslam geslacht, het bloed aan de deurposten (van het geweten) gestreken, 
het vlees gebraden door vuur met bittere saus en ongezuurde broden gegeten (tot 
geloofsvereniging), en heeft God het dodelijke verderf over alle eerstgeboren van gans Egypteland 
gebracht. Want de zonen der dienstbaren zouden geenszins erven met de zonen Israëls die uit de 
vrije geboren zijn. Daartoe moest de Heere Jezus Christus komen in het zondige vlees van de 
mens, opdat de zonden van degenen die in Hem geloven veroordeeld zouden worden in Zijn vlees. 
Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde 
en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, 
heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar den Geest, Rom.8:2-4).  

Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, 
hoewel hij een heer is van alles; maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader 
te voren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de 
eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon 
uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij degenen, die onder de 
wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden, Gal.4:1-5. 

https://www.dewoesteweg.nl/artikelen-meditaties/instelling-van-het-pascha/ 

 

Ten derde: hoe ik God voor deze verlossing dankbaar zal zijn.  

Antwoord op HC zondag 7 –  Wat is een waar geloof? 

Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, 
dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige 
Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der 
zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om 
der verdienste van Christus wil. (Zacharias Ursinus)  

Dit ziet op het geestelijk eten, ofwel de geloofsvereniging, van het vlees van het geslachte Lamme 
Gods (paaslam), Die hierover Zelf het volgende in Joh.6:53-56 heeft gezegd: Jezus dan zeide tot 
hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn 
bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het 
eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en 
Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. 

Th. Van der Groe: Er is nooit een waar zaligmakend geloof van de Geest in het hart van de 
uitverkorenen, die niet onmiddellijk de weldaad van de rechtvaardigmaking met zich meevoert, 
als een onafscheidelijk vruchtgevolg, volgens Rom. 5:1, Gal. 2:16, Joh. 1:12 en bij herhaling in de 
Heilige Schrift. Daarom moeten wij nooit een waar geloof stellen, zonder rechtvaardigmaking! De 
onmiddellijke vrucht van het geloof is onze rechtvaardigmaking. Door dat geloof neemt de 
zondaar met een gewillige verloochening van alle eigen sterkten en gerechtigheid, de Heere Jezus 

https://www.dewoesteweg.nl/artikelen-meditaties/instelling-van-het-pascha/


en Zijn volmaakte gerechtigheid aan, en wordt er op het nauwste mee verenigd en gelijk als 
omhangen en bekleed en om dezelve wordt hij dan nu van God gerechtvaardigd. Van die tijd af 
moeten de gelovigen erkend en gehouden worden voor kinderen Gods. Zodra de uitverkoren 
zondaar Christus aanneemt en in Hem gelooft, aanstonds op het eerste beginsel en op de 
uitgaande daad, zelfs van het allerkleinste en zwakste oprechte geloof, wordt het genadevonnis 
der rechtvaardigmaking over hem uitgesproken. 

1e citaat uit preek over HC zondag 7 (blz. 96 – 97) : “Door het geloof geeft een arm zondaar zich 
geheel met lichaam en ziel over in de hand van Christus en blijft op Hem rusten en zich geheel op 
Hem verlaten, en alzo gaat hij dan van harte gewillig, als het ware over in den Heere Jezus en wordt 
Hem voor eeuwig ingelijfd, zodat een gelovig zondaar dan nu niet meer op zichzelf bestaat en zijn 
eigen leven leeft; neen, maar hij hangt nu geheel af inwendig, met zijn hart van den Heere Jezus, 
evenals een lid van het hoofd. Hij leeft nu alleen door het geloof des Zoons Gods, Gal. 2:20. Hij 
vindt al zijn leven in Christus, en hangt Hem daarom ook steeds met zijn gemoed aan, door het 
geloof, en is en wordt alzo één geest met Christus, I Kor. VI: 17.” 

2e citaat uit preek over HC zondag 7 (blz. 101) : “Wij zijn bewogen geworden: eensdeels door de 
grote onkunde van ons gereformeerde volk doorgaans in de zuivere leer des Goddelijke geloofs; 
anderdeels, door het onuitdrukkelijk groot belang en gewicht van de zaak, dit stuk met Gods 
genade, eens in den grond te behandelen. En gelijk het geloof twee delen heeft, zoo ook twee maal 
over hetzelve te prediken, en ieder deel afzonderlijk te behandelen. 

3e citaat uit preek over HC zondag 7 (blz. 103) : “Het moet in den grond een zodanige kennis zijn 
als de Apostel uitdrukt van zichzelf, Rom. XIV:14, ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat 
geen ding onrein is in zichzelf; hoezeer ook anders zijn ongelovig vlees daaraan gedurig wilde 
twijfelen, zoo bleef hij daarvan nochtans althans altijd verzekerd in den Heere Jezus, en door de 
kracht des Heiligen Geestes, die altijd in hem woonde om hem te verlichten en te versterken. En 
zodanige vaste en zekere kennis in Goddelijke zaken des geloofs, eigent de Apostel ook zonder 
onderscheid toe aan alle gelovigen, zeggende, Rom. XIV: 5, Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten 
volle verzekerd. Dit moesten alle gelovigen zijn, niet alleen in die ene zaak der goddelijke waarheid, 
waarvan de Apostel op die wijze bijzonderlijk spreekt, maar ook in het algemeen van de ganse 
waarheid Gods in het Heilig Evangelie der zaligheid geopenbaard, zoals Paulus die alom in de 
gemeente in den naam van Christus had gepredikt of verkondigd; want zoo getuigt hij 2 Tim. lV: 
17, Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle 
zoude verzekerd zijn van de prediking, dat is, van de waarheid Christi en des Heiligen Evangeliums, 
die Hij aan allen gepredikt had. Van die waarheid en leer Christi moesten alle Christenen ten volle 
verzekerd zijn, zouden zij die met een oprecht geloof tot hunne zaligheid in hunne harten kunnen 
ontvangen en aannemen.” 

Lees evt hier verder:   https://www.dewoesteweg.nl/vraag-antwoord/over-hc-zondag-7/ 

….en merk bedroefd op hoever we zijn afgeweken en wat men heden ten dage van bovenstaande 
leer heeft gemaakt. Van der Groe merkte zeer wijselijk op over het scheiden van het geloof van het 
metterdaad geloven, dat dit even dwaas is als dat men de hitte van een ontstoken vuur zou kunnen 
scheiden. Voor aanvang werd ik op de heenweg innerlijk bestreden of ik met deze bijeenkomsten 
geen eigen wegen was gaan bewandelen, mede ook vanwege de geringe belangstelling. Maar God 
kwam mij te vertroosten met deze woorden, dat waar twee of drie in Zijn Naam zijn vergaderd, daar 
is Hij in hen midden. Daar werd ik heel klein onder. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo 
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft 
Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
(Rom.8:31-32) De Heere gaf ruimte, liefde en vrijmoedigheid in het eenvoudig oefenen en spreken.  

Ten laatste spraken we nog kortelings over de opwas in geloofskennis van HC zondag 8 t/m zondag 
23. Hoe is God in Christus uw Vader geworden, wat gelooft gij van Zijn voorzienigheid in uw leven, 
over de ambten van Christus, over de Heilige Geest als uw verdere Leidsman in uw leven. De wet 
komt in de HC tweemaal ter sprake, eenmaal als een kenbron van mijn ellende, de tweede maal 
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als een vervulde wet in Jezus Christus….gelijk Israël na haar verlossing een vervulde wet in 
Christus ontving aan de voet van de berg Sinaï. God heeft Zijn volk in de woestijn onder de dienst 
der ceremonieën nader onderwezen in hun verlossing door middel van de tabernakeldienst.   

Omdat de organist afwezig was moesten we zelf de samenzang met orgelspel begeleiden. Na de 
koffiepauze lezen we brief 8 voor uit een boek van ds. J.H. Koster aan zijn vriend en broeder Jonker 
in Den Haag, hetgeen handelde over de opwas in het geloof en de volle verzekerdheid des 
verstands. De gehouden collecte voor de vervolgde kerk op aarde heeft 153,00 EUR opgebracht. 
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