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Het verhaal van de 80 jarige oorlog! 

Filips II erft het grote "Europese Rijk" van zijn vader Karel V. 

 

Om te beginnen gaat hij strenge belastingen heffen. 



 2 

 

Na een aantal jaar vertrekt hij naar Spanje, waardoor het contact met de Nederlanden steeds slechter 
gaat worden. 

 

De bevolking zucht opgelucht! 



 3 

 

Maar Filips laat wel een strenge landvoogdes in zijn plaats regeren. 



 4 

 

Helaas ging Filips steeds strenger tegen protestanten optreden! 



 5 

 

De Nederlandse bevolking richt een smeekbede aan de landvoogdes om vrijheid van godsdienst. 

 

Magaretha lijkt wel gewillig, maar haar raadgevers maken de smeekbede belachelijk. 



 6 

 

De beledigende uitdrukking wordt echter een eretitel! 

 

Ondertussen vatten de protestanten weer moed en organiseren ze "kerkdiensten in de open lucht"' 
hagepreken! 



 7 

 

 

Helaas wordt de menigte opgejut om kerken en kloosters te bestormen. Prachtige kunstvoorwerpen 
worden vernietigd. 



 8 

 

Filips II is woedend over deze beeldenstorm in 1566. 



 9 

 

Hij stuurt een strenge generaal met 3 opdrachten: De rust herstellen, de ketters straffen en belastingen 
heffen. 

 

Een van de eerste dingen die Alva doet is een bloedraad (rechtbank) oprichten. 



 10 

 

Ondertussen probeer Willem van Oranje een leger bij elkaar te krijgen. 

 



 11 

Het begin is goed, maar helaas is er geen geld genoeg om de soldaten in dienst te houden. 

 

En dus...... 



 12 

 

Alva is echter woedend over deze aanval op de legers van Filips II en laat de graven van Egmond & 
Hoorne onthoofden. 

 

Daarna trekt hij ten strijde tegen de resten van het leger van Willem van Oranje, de Nederlandse 
opstand lijkt te gaan mislukken. 



 13 

 

Dan gebeurt er ineens iets waar niemand rekening mee had gehouden. 



 14 

 

De Watergeuzen vallen Den Briel aan met de bedoeling het stadje te plunderen. 



 15 

 

Op 1 april 1572 wordt de stad ingenomen, en de overwinnaars besluiten de stad "aan Willem van 
Oranje te geven". 



 16 

 

Andere steden volgen dit voorbeeld, en de opstand komt weer tot leven! 



 17 

 

Alva stuurt een leger naar deze steden om ze te dwingen zich over te geven. 



 18 

 

In 1573 komt het leger bij Haarlem aan. 



 19 

 

Beroemd is hier de inzet van een moedige vrouw: Kenau Simonsdochter Hasselaar! 



 20 

 

Toch kon ook zij niet verhinderen dat Haarlem door de Spanjaarden werd ingenomen. 



 21 

 

Maar bij het beleg van Almaar ging het anders, de Spanjaarden moesten zich terugtrekken zonder de 
stad te hebben veroverd. 

 

Hierna wordt Alva teruggeroepen en komen andere Spaanse generaals hem vervangen. 



 22 

 

De hertog van Parma sloeg meteen het beleg op rond Leiden. 

 

Willem van Oranje probeerde de Spanjaarden nog weg te lokken, maar hij verloor de "slag op de 
mokerhei". 



 23 

 

Hierna gingen de Spaanse legers door met het beleg van Leiden, maar opnieuw werd het water te 
hulp geroepen. 



 24 

 

En op 3 oktober 1574 is Leiden "ontzet" en kan er weer gegeten worden. 

 

Zo worden er steeds meer overwinningen op de Spaanse lagers geboekt, maar Katholieken en 
protestanten kunnen ook in de Nederlanden nog steeds niet in vrede met elkaar leven. 



 25 

 

Zeven verschillende gewesten (provincies) besloten elkaar (militair) te helpen, dit verbond werd "de 
Unie van Utrecht" genoemd. 

 

Maar nadat Willem van Oranje vogelvrij werd verklaard door Filips II, besloten de verenigde 
provincies het gezag van Filips niet langer te erkennen. In 1581 werd Nederland een eigen staat! 



 26 

 

Het kon helaas niet uitblijven, na verschillende mislukte aanslagen erd Willem van Oranje door 
Balthazar Gerard met enkele pistoolschoten vermoord. 



 27 

 

De opvolger van Willem van Oranje was zijn zoon Maurits. Hij zou een geweldige legeraanvoeder 
worden. 



 28 

 

Dan komt het beroemde jaar 1588 in zicht. Nederland is een Republiek en Filips stuurt een enorme 
vloot om ons land te vernietigen. 



 29 

 

Deze "Armada" wordt echter verslagen door Engelse en Nederlandse oorlogsschepen. 



 30 

 

Hierna geven Maurits en van Oldenbarneveldt sturing aan "het schip der Nederlanden". 



 31 

 

Er wordt een goed Nederlands leger "uit de grond gestampt". 

 

Enkele belangrijke steden worden door dit leger ingenomen, soms met een list zoals hier bij Breda. 



 32 

 

Net als bij het paard van Troje, veroveren soldaten een "ingeslapen stad". 

 



 33 

Daarna worden er in hoog tempo verschillende belangrijke steden veroverd. 

 

Maar dan stuurt van Oldenbarneveldt het leger via België naar Duinkerken om de piraten daar te 
verjagen. 

 



 34 

Het leger wordt onderweg onsderschept door een sterk Spaans leger, en in 1600 is er bij Nieuwpoort 
een belangrijke veldslag die maar net door Maurits wordt gewonnen. 

 

Maurits trekt zich terug, maar voor de Spanjaarden is het een geweldige dreun. 

 

Dan volgt er een lange wapenstilstad, maar in 1621 begint het vechten weer opnieuw. 



 35 

 

Dit zou het tijdperk worden van Frederik Hendrik. 



 36 

 

Al bij de belegering van Den Bosch bleek dat hij een goed strategisch inzicht had. 

 

Hij werd door zijn vele overwinningen dan ook de "stedendwinger" genoemd. De waterscheiding 
rond Den Boch werd bijvoorbeeld leeggemalen. 



 37 

 

Een andere tegenslag voor de Spanjaarden was het beroemde verhaal van de zilvervloot. 

 

Met een aantal Nederlandse oorlogsschepen veroverde piet Heyn zo'n vloot waardoor de Nederlandse 
schatkist de oorlog kon blijven betalen. 



 38 

 

Wat door de rijke koopmannen echter niet werd gewaardeerd, was dat Frederink Hendrik zich als een 
koning begon te gedragen. 

 

Willen we nu wel een koning of niet, daar werd nog jaren over gesproken! 



 39 

 

Ondertussen stuurde de koning van Spanje weer een sterke vloot om ons land een lesje te leren. 

 

Maar onder leiding van admiraal Tromp werd ook deze vloot verlagen. 



 40 

 

Het bleek een soort laatste poging te zijn. Vrij snel hierna werd er vrede gesloten. 



 41 

 

Na 80 jaar strijd was "de Republiek der zeven provinciën" eindenlijk vrij van Spanje! 

 

Prins Hendrik maakte dit niet meer mee, maar zijn zoon wel. 



 42 

 

 


