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SCHRIFTMEDITATIE
"Uwe doden zullen leven™" Jesaja 26:19a

De HEERE is God, Die ons Licht gegeven
heeft. 06k op het ker&hof heeft Hij het licht
van de Hoop ontstoken. In het Woord is er
sprake van het "Levendgemaakt zijn met Chris-
tus". Ook lezen we van de opstanding uit de
geebtelijke dood daar wij in verzonken liggen.
Toch is er nog meer. Er komt geen eind . aan het
Heil dat God doet verkondlgeno
Onze weg is omzoomd met graven. Onze wegen
lopen dood in-het graf. Rouwklagers gaan in
de straten om. Daar sterft een geliefde Moe-
der of Vader...Daar een broeder of zuster.
Daar een kindje van enkele Jareq oud.

Jie leeft er die de dood niet zien zal?
Wie-redt zijn ziel van 't graf?

Tijdens het verblijf op kerkhoven las ik zo
menigmaal: Wel verloren...maar niet vergeten.
Hoe arm en hopeloos staan die woorden in de
koude steen gegrift. Straks is ook dat "niet
vergeten" verloren. Het graf verslijt de
gedaante van mensen en uteneno

Hoe is het nu met hen die zijn weder reboren
tot een levende hoop door-de Opstandlng van
de Heere Jezus? Loont de weg voor hen dood in
de verlorenheid? lioeten zij treuren als de
"hopelozen"? Dat zij verre. De God des levens
heeft een Woord van troost op de lippen van
Jesaja gelegd.

Dat Woord luidt: Uwe doden zullen levens..
Zijn de doden van God? Ja, de doden zijn van
Hem. Inzonderheid de doden die in de Heere
Jezus gestorven zijn. DAdrom zullen we de dode
niet noemen: het stoffelijk overschot. Bij
"overschot" denken we aan het weggeworpene...
het niet meer nodig zijn. Zo is het niet met
de doden die in de Heere sterven. Integendeel.
Het stoffelijk omhulsel is Zijn eigendom.,
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Hdet 1s voor Zijn rekening dat we wederkeren
cot het stof waaruit we genomen zijn.
Wondervol klinkt het ons tegen: Uwe doden.
Wij moeten onze doden loslaten. Wanneer de
ziel - het lichaam verlaten heeft, breekt spoe-
dig het ogenblik aan dat we het omhulsel ter
aarde moeten bestellen. We kunnen het niet -
bij ons houden. Nog een laatste blik op het
veranderende gelaat van de ons geliefde...
Dan wordt het deksel dichtgeschroefd. Op‘de
dodenakker zien we de kist:in.de aarde dalen.
Achter onze rug wordt het gat weer dichtge-
maakt. Voorbij... alles met de grond gelijk
gemankt. Wij laten het stoffelijk omhulsel
l0S... betalen de grafrechten... en gaan weer
verder. Maar de Koning der eeuwen heeft de
grafrechten van Zijn kinderen verworven. Het
omhulsel is voor .Zijn rekening. 08k als de
koude botten en schedels tenslotte in &én
prote kuil geworpen worden. 08k als het stof
in de diepte der zee werd opgenomen. 08k als
de wilde beesten het vlees hebben verscheurd
en verteerd.. A

Wijsgeren en dichters hebben zich getroost
met de "kringloop der natuur'". Ze proberen
zichzelf te herkennen in de bloemen op het
veld en de vogels in de lucht. Het geloof ziet
deze kringloop doorbroken door Hem, Die een
dodetwerd...Bn ziet..: Hij is weder levend
geworden. Jezus is in het graf gelegd. Op de
mond van het graf werd een grote steen ge-
wenteld. Maar Hij kon van de dood niet gehou-
den ‘worden. De losprijs is betaald... het
vonnis des doods is gedragen... de rekening
is betaald. -

Onze wonden zijn verbonden

Onze zonden zijn verslonden

En der slangenkop verplet,

De Vader heeft niet toegelaten dat Zijn Heili-
ge de verderving zou zien. Deze dode was op
geheel enige wijze Gods dode. Vader, Uwe dode
zal leven. Ten derde dage is Hij opgewekt van
de doden. Opgevaren is Hij ten hemel.
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